
Dankwoord  Ad Sampon 

Geacht Bestuur, 

Na de indrukken van gisteren te hebben verwerkt heb ik er behoefte aan nogmaals mijn 

dank uit te spreken, dat de ALV op voorstel van jullie mij tot erelid hebben benoemd  

Ben daar zeer mee ingenomen en heb, dat zeer gewaardeerd.  

De oorkonde zal op een opvallende plaats worden opgehangen en ook de ontvangen 

cadeaubonnen zullen op een goede wijze besteed worden. 

De bloemen evenals de kaart, die mijn vrouw kreeg zijn prachtig en zij bedankt jullie 

daarvoor.  

De woorden van Rien, voorzitter, spraken mij aan en ook zijn ze gewaardeerd.  

Heb al de jaren met plezier de bestuursfuncties vervuld en het was nooit te veel, 

hoewel een paar maal met de gedachten gespeeld heb: nou is het genoeg. 

Maar ik kon er geen afstand van doen, want ik regelde graag “het”.  

Maar helaas komt er een einde in 2014 aan wegens de prostaatkanker met uitzaaiingen, 

waardoor ik niet meer in staat ben een bestuursfunctie te vervullen op de juiste wijze. 

Gelukkig namen Ellie en Ko op uitmuntende wijze het secretariaat over, zodat er geen 

hiaat is ontstaan. 

De ritjes naar de bestuursvergaderingen met Cees mis ik een beetje, want het was 

altijd lachen om de verhalen van hem. 

Hoop dat ik in de toekomst fysiek in staat ben om nog een aantal evenementen bij te 

wonen en tal van leden nog te zien. 

Vervelend is, dat er geen jongeren bij komen, waardoor de vereniging steeds “ouder” 

wordt met alle gevolgen vandien. 

Nogmaals bedankt en heb het op prijs gesteld de “eer”, die mij is overkomen. 

Het gaat jullie goed. 

mvg.  
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