
Luitenant–Kolonel J.C. van Woerden 

De “Van Woerdenmars “ is genoemd naar een commando van het eerste uur en de latere 

Korpscommandant. Luitenant-kolonel van Woerden is op 15 aug. 1992 te Roosendaal overleden in de 

leeftijd van 71 jaar.  

 

Lak. Van Woerden was dienstplichtig soldaat toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij kwam met 

zijn onderdeel in Engeland terecht, waar hij in 1942 opteerde voor de commando’s. Na de inzet van 

No 2 Dutch Troop in 1943 – 1944 in India en Birma keerde hij terug naar Engeland voor operaties op 

het vaste land.  

Commandokorporaal van Woerden werd toen met een vijftal andere commando’s als lijfwacht 

ingedeeld bij de staf van Prins Bernhard. Eind okt. 1944 werd hij met No 2 Dutch Troop ingezet bij de 

bevrijding van Walcheren. Op 1 nov. 1944 ging hij met de eerste aanvalsgolf aan land op de 

havenhoofden van Vlissingen.  

In zijn verdere loopbaan als beroeps officier bij de Koninklijke Landmacht vervulde hij o.a. vele 

functies bij Stormschool Bloemendaal en het Korps Commando Troepen. Als kroon op zijn militaire 

carrière werd hij op 3 oktober 1965 benoemd tot commandant Korps Commando Troepen. 

Niet minder dan zes jaar voerde hij het commando over het Korps, ongetwijfeld een absoluut record 

tot op heden. Na functies als Garnizoenscommandant in Breda en Regionaal Militair Commandant 

Noord nam hij in Assen in 1975 afscheid van de Koninklijke Landmacht. 

Luitenant-kolonel van Woerden, een onmiskenbare militaire persoonlijkheid met een Anglicaanse 

inslag, een uitgesproken gevoel voor humor en een benijdenswaardige zelfspot, was decennia lang 

gezichtsbepalend voor het Korps Commando Troepen. 

Een bekwaam officier en een zeer rechtschapen en bescheiden mens.  

 Met de naam “ van Woerdenmars “ blijft de herinnering aan deze markante en zeer geliefde 

Korpscommandant levend. 


