
‘VITALITY MARS’ (OUD-)COMMANDO’S IN ACTIE IN KAPELLE  DOOR: ELLIE DE JONGE 
 
De voorgeschiedenis 
Geen KCT reünie dit jaar? Dan verzinnen we iets anders. Een doorgeef-activiteit rond de 
verjaardagdatum van het Korps. Initiatiefnemer Commandovereniging Zeeland organiseerde 
in 2018 het eerste verjaardag-evenement, de ‘Infatuate Mars’ vanuit Zoutelande richting 
Vlissingen en terug. In 2019 gevolgd door de Kamp Amersfoort mars en in 2022 het 
Amherst-evenement. 
Op 23 maart 2024 neemt COV Zeeland het stokje weer over met de ‘Vitality Mars’ vanuit 
Kapelle, genoemd naar de codenaam van de opmars van de geallieerden door Zuid-
Beveland. 
 
Proloog 
Aan de vooravond van het evenement, op 22 maart, wordt in hotel-restaurant Smits in 
Wemeldinge het glas geheven op de 82ste verjaardag van het Korps. Een aantal deelnemers 
aan de wandelmars logeert in het hotel . Dé gelegenheid om met andere deelnemers en 
leden van de COV alvast warm te draaien voor de beproeving van de volgende dag: om en 
nabij de 34 kilometer langs onder andere polderwegen, dijken, spoorrails, langs de 
Westerschelde en door een stukje bos. 
 
Zaterdag 23 maart 
Locatie: Museum ‘Memorial 40-45’ in Kapelle. In alle vroegte is de organiserende werkgroep 
van COV Zeeland al in de weer met het completeren van de inrichting van het 
ontvangstterrein. Gastheer directeur Andries Looyen staat met zijn helpers in de tent gereed 
met warme koffie en thee en natuurlijk de Zeeuwse traktatie: Bolussen. 
Starttijd: 08.30 uur. Staande op een van de banken moedigt Menno de mannen aan voor de 
tocht die door ongewisse weersomstandigheden niet de makkelijkste zal zijn. Tassen, 
rugzakken, vooral ook regenkleding, worden in gereedheid gebracht, de ‘afmatting’ kan 
beginnen. Begeleiders, verkeersregelaars, vervoermiddelen, verplaatsen zich vooruit naar de 
punten waar ze nodig zijn. 
De eerste kilometers gaan in redelijk strak tempo. Iedereen is nog fris, met zin om aan het 
karwei te beginnen, lachend, pratend. De wind heeft vrij spel op de polderwegen, maar 
voorlopig is het nog droog, af en toe piept de zon tussen de wolken door. Na zo’n 8 
kilometer, bij het monumentje van de gesneuvelde luitenant Robert Deprez, duiken de truck 
van de Commandohut met bemensing en de materiaalwagens op als bakens van rust, met 
voeding en drinken. Appeltje, banaantje, broodje, zo kan ie wel weer. 
 
Het volgende gedeelte is wat minder makkelijk. Ploeteren tegen de wind, angstaanjagende 
inktzwarte wolken. Het begint te regenen. Op het uiterste puntje van de ‘zak van Zuid-
Beveland’ heeft de Commandohut-bemanning intussen de tent opgebouwd. Precies op tijd, 
de bui barst los terwijl de laatste lopers de tent bereiken. De weergoden hebben blijkbaar 
toch een beetje compassie met de groene baretten en lossen hun lading hagelstenen pas als 
iedereen binnen is. Met de handen om de kom warme soep loopt de lichaamstemperatuur 
weer snel op. Het nabij gelegen strandpaviljoen ‘De Landing’ is met luxe sanitaire 
voorzieningen voor enkelen, voornamelijk begeleidende dames, een uitkomst. Het 
Schoremlied pept allen weer op om zich op de tweede helft van de afstand te storten. Hagel 
ligt dik op de tentranden, de wind doet zijn best om onaangenaam te zijn, maar het ergste 
van de bui is voorbij. Dicht opeengepakt vertrekt het peloton naar het volgende rustpunt. 
Onderweg nog ‘blij verrast’ door een stukje van de bij velen bekende en vooral beruchte 
Bielzenmars. Wie smokkelt en de rand ernaast kiest, wordt al snel gecorrigeerd: “Op de 
bielzen, mannen en blij kijken…”. 
 
Direct na het vertrek van het peloton, met grote bewondering gezien hoe verbazingwekkend 
het tempo, de vakmanschap, de verzorging door de mensen van de Commandohut is 
waarmee alles overeind staat en weer wordt afgebroken om op het eindpunt gereed te staan 
met een vers bereide warme maaltijd. 
 



Bij het stationnetje van de historische stoomtrein, onder de rook van ’s Gravenpolder, 
wachten onder andere Igor en Dennis de lopers op voor de laatste etappe. De borrelglaasjes 
voor de Commando Brandy staan gereed; even een hartversterkertje om de moed er in te 
houden. Het glaasje mag mee naar huis, als verjaardagscadeautje op de Korpsverjaardag. 
Nog 8 km te gaan tot het eindpunt. 
Bij de doorkruising van het Bos van de Toekomst, ook wel herdenkingsbos genoemd, wordt 
nog even halt gehouden bij de boom waar de as van oud-secretaris Ko de Jonge van COV 
Zeeland is uitgestrooid. Op het bijgeplaatste bordje zijn foto met baret. Daarna is het nog een 
kippeneindje van 3 kilometer naar het eindpunt bij het museum waar de kokkie van de 
Commandohut de warme hap intussen gereed heeft. Bij het museum worden de mannen 
opgewacht en verwelkomd door een aantal COV-leden, waaronder oud-voorzitter Bram 
Steijn. Het zit er op, missie volbracht. Met als beloning voor de prestatie de opperbest 
smakende afsluitende warme maaltijd. 
 
Teamleider Menno dankt allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van dit 
evenement. De bemanning van de Commandohut: voorzitter Martin, chefkok Cor, Eymard, 
Germaine en Sylvia. De chauffeurs van de begeleidende wagens Igor en Dennis met zoons 
Casper en Tygo, Andries Looyen voor zijn gastvrijheid. En last but not least: zijn eigen team, 
de voorbereidende en uitvoerende werkgroep Edward, Jan-Peter, Geert, Casper, Hans, Rob 
en Max. 
Rob Mes, voorzitter van COV Zuid-Holland, zet Sylvia extra in het zonnetje. Hij roemt haar 
voor haar grote en lange inzet bij KCT evenementen en overhandigt haar het KCT whisky 
bekertje. Na het uitdelen van de traditionele flessen Commando Brandy als dank voor de 
hulp en het vele werk volgt nog een verrassende mededeling. Het is de bedoeling dat het 
estafettestokje, bestaande uit een dikke paal met daarop de plaatjes van de vorige 
organisaties, wordt overgenomen door een andere vereniging. Menno heeft voordien al eens 
balletje opgegooid bij een van de COV-en. Met veel lef en een brede lach overhandigt hij 
onder applaus de estafettestok aan Ypo en Martijn. “Limburg moet nog wel ‘JA’ zeggen…” 
 
Wanneer is een organisatie formidabel, de verzorging buitengewoon, de inzet enorm, de 
kameraadschap groot? Is dat te meten aan het mega aantal filmpjes, foto’s, bedankjes, 
complimenten van de deelnemers op een bijkans ‘ontplofte’ groepsapp? 
 
Dan is de conclusie:  ’MISSIE GESLAAGD’ 


