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Wanneer de lente komt en als ik dan dood ben,
zullen de bomen r,etzo bloeien

en de bomen zullen niet minder groen zijn
dan het vorig voorjaar.

De werkelijkheid heeft mij niet nodig.
Ik voel een enorme vreugde

bij de gedachte dat mijn dood volkomen onbelangrijk is.

Alberto Caeiro

Bedroefd dat we hem moeten missen, met veel mooie
herinneringen, die ons altijd bij zullen blijven.

Jan Rerjnhoudt
* Brugge (België), 17 september 1936

ï Bergen op zoom, 5 jantari2O22

echtgenoot van

TonnyJongmans

Tonny Reij nhoudt-Jongmans

Marleen en Theo
Senne

De wens vanJan was om zijn uitvaart te laten
plaatsvinden met z'n eigen gezin.

,È.

Amarildijk lll,4706 AC Roosendaal
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