
Van Thijs Uitterhoeve een reactie gekregen op het bericht van overlijden van Kap. bd  Jimmy Haak, 
met aardig artikeltje. Wil jullie dit niet onthouden.  Zie  document hier onder 
Met Groet, 
Ellie de Jonge 
Secretariaat COV Zeeland 
 

 

Ik heb Jimmy Haak inderdaad gekend tijdens mijn commando-opleiding  tussen  73/6  en 
75/2 
In het tentenkamp van de zomer van 1974 werkt Jimmy bij de MGD van het korps als 
begeleider 
van cursisten en op onderstaande foto is hij te zien in actie bij het behandelen van cursist 
Jacob de 
Vries aan de opgelopen blaren opgelopen tijdens een lange mars tijdens de afmatting in de 
bossen 
in de omgeving van Eindhoven bij een van de rust pauzes. Voor de kinderen die daar in de 
omgeving  
in het bos rond 
gingen was   
het een interresante bezigheid om te bezichtigen. 
  
  

 
  
  
Hieronder een stukje over Jimmy  ooit  gepubliceerd in het Commando Blad  “De Groene 
Baret” toen Jimmy opnieuw geïnstalleerd werd in een vrijgekomen functie bij het korps. 
  



  

 
  
Daar ik zelf onlangs enkele operaties in het ziekenhuis heb ondergaan 
en momenteel nog dagelijks thuiszorg geniet ben ik zelf niet in staat om 
bij de plechtigheid aanwezig te zijn. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
Oud commando Thijs Uitterhoeve (Goes) 
 


